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KERKDIENSTEN Hervormd Diever-Dwingeloo

Zondag 3 mei 10.00 uur Ds. D. Bargerbos
Dienst in Diever

Zondag 10 mei 10.00 uur Ds. R. Nummerdoor uit Hilaard
Dienst in Dwingeloo

Zondag 17 mei 10.00 uur Morgengebed
m.m.v. de PancratiusCantorij
Dienst in Diever

Zondag 24 mei 10.00 uur Ds. D. Bargerbos
Pinksteren Dienst in Dwingeloo
Zondag 31 mei 10.00 uur Ds. D. Bargerbos

Gezamenlijke dienst drie kerken
Dienst in Dwingeloo

Zondag 7 juni 10.00 uur Ds. D. Bargerbos

Viering Heilig Avondmaal
Dienst in Diever

Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl




IN DE OMGANG: Pinksteren — er voor gaan

In de kerk leven we van feest tot feest. Dat is een centraal gegeven. Van Advent
naar Kerst, van Kerst naar Epifaniétijd. Van 40 dagen voor Pasen tot 50 er na.
En zo zijn we nu dus op weg naar Pinksteren.

Dit alles lijkt op het eerste gezicht in tegenstelling tot ons alledaagse leven. Daar
is immers zo vaak maar al te weinig te merken van feesten. En als we wel
feesten, dan is het nogal eens om alle misere en ellende juist te vergeten. Maar
toch is het niet zomaar dat de kerkelijke feesten ons dagelijks leven doorkuizen.
Zo wordt namelijk aangegeven wat wezenlijk is voor ons leven. Niet de ellende,
het verdriet en de dalen. Maar juist de toppen, de blijdschap en de vreugde
horen bij het mensenleven. Daarmee zijn de feesten geen doekje voor het
bloeden, of een drankje om van te dromen. Nee, ze tillen ons dagelijks leven
op om op de hoogte te komen. En we zullen elkaar helpen om samen op die
hoogte te blijven.

'Er voor gaan' is 'in'. Meestal doen wij dat niet alleen, want regelmatig hoor ik:
'Wij gaan er voor.’

Minder vaak klinkt: ‘/k ga er voor.’

Wanneer deze oproep al te gemakkelijk of te dringend klinkt, wordt ik
argwanend. Wie is 'we'? En 'waar gaan we voor’?

Die argwaan proef ik ook bij de mensen die bij de apostelen zijn, wanneer ze
de Geest krijgen en in tongen gaan spreken.

Zotteklap?

Of is het die taal die aanspreekt, die culturele verschillen en taalverschillen
overstijgt, de taal die herkend wordt als wezenlijk voor het leven en voor dat wat
je gelooft?

Op zijn minst wil ik zelf weten en bepalen waar ik voor ga.

Of om in geloofstaal te spreken: ik wil zelf ontdekken wat of W/wie mij beweegt
en gaande houdt.

Voor ik er voor ga, moet ik eerst even stil kunnen staan.

Dat stil staan is voor mij een pas op de plaats die helpt om helder te krijgen wat
de drijfveer is om er in die situatie voor te gaan en dus ook voor te staan, samen
met anderen.

Ik denk hierbij aan mijn vele voormoeders en voorvaders in het geloof. Mensen
die inspiratie voor het ideaal van recht en heelheid uit hun geloof haalden en er
voor sténden.

Staan voor je ideaal leidt dan tot gaan.

Juist in deze dynamische tijd is het belangrijk om je af te vragen waar je voor
staat én wat je staande en vervolgens gaande houdt.



Geef jezelf de tijd om er eens rustig bij stil te staan.
Onderzoek wat je, juist ook in moeilijke omstandigheden, staande houdt. Dit
kan dan de basis en het vertrekpunt vormen voor dat wat je gaande houdt.

Gaandeweg, als een pelgrim van feest tot feest.
Ds. Daan Bargerbos
BlJ DE KOMENDE DIENSTEN

Hieronder vind u overzichtelijk de lezingen voor de komende zondagen
aangegeven. Dit hele jaar door zijn het gedeelten uit het evangelie naar Mattels
die ons begeleiden. Behalve rond de hoogtijdagen, want dan komen diverse
teksten uit het evangelie naar Johannes aan de beurt. Zo zien we de komende
zondagen Johannes vaak voorbijkomen.

We hebben indrukwekkende vieringen beleefd in de Stille Week, waarna die
zondag de Paastijd is ingeluid.

Voor het gevoel van veel mensen is ‘Pasen’ beperkt tot de vieringen op Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. En waar deze vieringen eerder
niet aan bod kwamen, moest het wel de Paasmorgen zijn die het hoogtepunt
vormde van Pasen.

Maar Pasen is zo belangrijk, dat al in een heel vroeg stadium in de
kerkgeschiedenis deze tijd niet bepekt bleef tot de vieringen in de Stille Week +
de aansluitende zondag. Nee, die periode werd opgerekt tot maar liefs vijftig
dagen.

Dus ook nu — op het moment dat ik dit schrijf, en zelfs als u dit leest — leven en
vieren we nog midden in de Paastijd!

De eerste zondag van Pasen is de eerste dag van die 50 dagen. Tellen we
vervolgens alle dagen van de week, dan komen we terecht op de 50¢ dag =
Pentecoste = Pinksteren.

Zondag 3 mei, 5° zondag van Pasen
Deuteronomium 6,20-25; Psalm 66,1-12; Johannes 14,1-14

Zondag 10 mei, 6° zondag van Pasen

Jesaja 41,17-20; Psalm 34,12-23; Johannes 16,16-24
Donderdag 14 mei, Hemelvaart

Daniel 7,9-10.13-14; Psalm 47; Lucas 24,49-53

Zondag 17 mei, 7¢ zondag van Pasen
Ezechiél 39,21-29; Psalm 126; Johannes 17,1-13

Zondag 24 mei, Pinksteren (50¢ dag van Pasen)
Ezechiél 11,17-20; Psalm 104,25-35; Johannes 14,23-29



Zondag 31 mei, Trinitatis
Exodus 34,4-9; Psalm 150; Matteus 28,16-20
(sinds enkele jaren de gezamenlijke viering van de Brug-Eskerk,
de Kapelgemeente in Leggeloo en de hervormde gemeente
Diever-Dwingeloo; deze viering vindt plaats in Dwingeloo)

Zondag 7 juni, 1¢ zondag na Trinitatis
Jesaja 57,14-19(21); Psalm 33,1-12; Matteis 9,9-13

Zondag 10 mei ds. Reinier Nummerdor

Op 10 mei komt ds. Reinier Nummerdor als gastpredikant naar Dwingeloo. Van
een tijd geleden kennen we hem nog, in 2020 en in 2023 ging hij ook bij ons
voor. Reinier is emeritus predikant, zijn laatste gemeente was de
streekgemeente De Slachsang (omgeving Jorwert) en hij woont in klooster
Westerh(s, onderdeel van de Nijkleaster gemeenschap te Hilaard (nabij
Jorwert). De monumentale boerderij Westerh(s is omgebouwd tot een modern
klooster en bevindt zich op een oeroude plek midden op het Friese platteland.
De Nijkleaster gemeenschap biedt gastvrijheid om in een retraite mee te leven
in een vast kloosterritme van bidden en werken, verstillen en wandelen,
ontmoeting en plezier.

Annie Mulder

Gezongen morgengebed op 17 mei in de Pancratiuskerk in Diever
Kom op zondag 17 mei a.s. om 10:00 uur naar Pancratiuskerk in Diever en zing
mee én geniet van een compleet gezongen morgengebed.
De PancratiusCantorij bestaat dit jaar 25 jaar en dat willen we vieren, onder de
titel: ‘De Kracht van Zingen’.
Eén van de jubileumactiviteiten betreft de uitvoering van een compleet
gezongen morgengebed op zondag 17 mei om 10:00 uur in de Pancratiuskerk
in Diever. Tijdens deze dienst worden o.a. de evangelielezingen en de gebeden
niet gelezen, maar gezongen door middel van passende liederen, afgewisseld-
en begeleid door orgelmuziek.
Deze dienst is voorbereid door leden van de cantorij en leden van de
morgengebed-commissie. Samen met de gemeente hopen we er een mooi
geheel van te maken

De jubileum-commissie

VAN DE KERKENRAAD

Ds. Daan Bargerbos opende de vergadering met een moment van bezinning
rond het thema ‘Tijd’. ‘Alles heeft zijn tijd’ schrijft Prediker: ‘er is een tijd om te
planten en een tijd om te oogsten; er is een tijd om ... en een tijd om...". In het
boek ‘Buig niet’ (waarover momenteel een serie van boekbesprekingen wordt
gehouden) beschrijft ds. Ad van Nieuwpoort het verschil tussen ‘chronos’ en
‘kairos’. De Griekse god Chronos (kloktijd) is de zandloper, maar de rebelse



kleinzoon Kairos heeft een weegschaal. Bij chronos gaat het om continuiteit, de
dagen opgeteld, bij kairos gaat het om onderbreking daarvan door
gebeurtenissen. De tijdsbeleving in de Hebreeuwse Bijbel wordt net als bij
kairos bepaald door wat er gebeurt. Een belangrijke gebeurtenis die je
meedraagt en de tijd vervolgens aanduidt met ‘voor’ of ‘na’. Zoals we spreken
over ‘voor en na Christus’. Daarna dachten wij na over onze eigen, ingrijpende,
gedenkwaardige, mooie of verdrietige ‘kairos’ momenten die bepalend zijn
geweest in ons leven, en waarvan we zeggen: ‘voor of na’ die gebeurtenis.

De kerkenraad blikte terug op de maand maart waarin het kerketentje en de
gemeenteavond werden gehouden: goed bezochte avonden die gezelligheid en
verbondenheid uitstraalden.

De Paascyclus vieringen waren indrukwekkend, mede door de mooie bijdragen
van de cantorij. De televisie-uitzending van ‘Petrus in het Land’ schetste een
prachtig beeld van onze geloofsgemeenschap. Mooie persoonlijke bijdragen die
hoog zijn gewaardeerd door onze gemeenteleden en mensen van buiten. Gerry
Kasper-Holwerda schrijft ‘het is indrukwekkend om te zien hoe het geloof
binnen de Hervormde gemeente daadwerkelijk vorm krijgt in het dagelijks leven.
De sfeer van betrokkenheid en warmte is tastbaar en zeer inspirerend’.
Misschien heeft u het gehoord: op initiatief van het Kerkasiel Kampen hebben
op woensdag 29 april om 16.20 uur de klokken van onze beide kerken geluid
om aandacht te vragen voor het kinderpardon.

Ook dit jaar doen onze kerken weer mee aan ‘Feest van de Geest’, een
ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en de architectuur van
kerkgebouwen. Van Hemelvaartsdag tot en met Pinksteren kunt u de exposities
van een aantal kunstenaars bewonderen in onze monumentale kerken (meer
informatie over de kunstenaars en de openingstijden zijn hier te vinden:
www.feestvandegeest.nl).

Ondergetekende besloot de vergadering met het gebed wat paus Leo XIV
uitsprak tijdens een vredeswake op 11 april in de Sint-Pietersbasiliek in Rome.
Hij riep op om samen te bidden, juist in tijden van oorlog, verdeeldheid en
onzekerheid. ‘Gebed is geen toevluchtsoord om ons te verbergen voor onze
verantwoordelijkheden, noch een verdovingsmiddel om de pijn te verzachten
die door zoveel onrecht wordt veroorzaakt', zei hij. ‘Het gebed leert ons hoe we
moeten handelen’.

Peter Sminia, scriba


http://www.feestvandegeest.nl/

Heer Jezus,

U hebt de dood overwonnen zonder wapens of geweld:

U hebt zijn macht verbroken met de kracht van de vrede.

Schenk ons uw vrede,

zoals U deed voor de vrouwen die op paasochtend vol twijfel waren,
zoals U deed voor de discipelen die zich uit angst schuilhielden.
Zend uw Geest,

de adem die leven schenkt en verzoent,

die tegenstanders en vijanden tot broeders en zusters maakt.
Inspireer ons om te vertrouwen op Maria, uw moeder,

die met een gebroken hart aan de voet van uw kruis stond,

vast in het geloof dat U weer zou opstaan.

Moge de waanzin van de oorlog ophouden

en de aarde verzorgd en bewerkt worden door hen die nog steeds
weten hoe ze leven moeten voortbrengen, beschermen en liefhebben.
Hoor ons, Heer van het leven!



De Paaskaarsen

Aan het begin van de Paaswake droeg de diaken de nieuwe Paaskaars de
Nicolaaskerk binnen onder het zingen van het lied ‘Als alles duister is, ontsteek
dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft’ (lied 598) en op de ochtend van
Pasen in de Pancratiuskerk terwijl wij zongen ‘Licht dat ons aanstoot in de
morgen’ (Lied 601).

wasreliéf ‘Vrede’. In deze turbulente tijden is de
zoektocht naar vrede belangrijker dan ooit. De
vredesduif staat voor symbool van vrede, verzoening,
hoop en harmonie. De wereldbol staat symbool voor de
universele verbondenheid van alle mensen en de wens
voor vrede over de hele wereld. Het reliéf nodigt uit tot
x gebed voor slachtoffers, viluchtelingen en allen die
verlangen naar een rechtvaardige en duurzame vrede.
Het kruis is een ontwerp van Slabbink.
In de Pancratiuskerk staat ook een kinderpaaskaars.
Die zal branden tijdens vieringen en b.v. collectes
waarin het kind centraal staat.

L” De Paaskaars in de Pancratiuskerk is voorzien van het

I

De Paaskaars in de Nicolaaskerk heeft het wasreliéf
‘Regenboog’. De regenboog symboliseert de brug
tussen hemel en aarde, Gods verbond met de
mensheid en zijn belofte om de aarde nooit meer te
vernietigen met overstromingen. De regenboog is ook
een symbool van hoop, vrede en troost. Het is letterlijk
een lichtpuntje in donkere tijden. Het is ook een teken
van een nieuw begin. Slechts een klein zonnestraaltje
kan een donkere bui een hoop kleur geven!

(Bron: Boca kaarsen).

Feest van de Geest 2026

Feest van de Geest is een ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en
architectuur van kerkgebouwen. Het thema in 2026 is “Elkaar verstaan”.
Het thema van Feest van de Geest is ontleend aan het pinksterverhaal uit de
Bijbel. De vrienden van Jezus staan in vuur en vlam als ze tijdens het
pinksterfeest over hun geloof vertellen. Hun enthousiasme slaat over op de
omstanders, waar die ook vandaan komen. Zij verbazen zich erover dat ze



Jezus’ vrienden verstaan: ze hadden een (taal)barriére verwacht maar die is er
niet!
In de Brug-Es kerk komt Hugo Galama met een aantal beeldhouwers uit Ansen.
www.atelier-ansen.nl
Elly van den Hout www.ellyvandenhout.nl uit Steenwijk, eerder woonachtig in
Dwingeloo en Riette Ballast www.rietteballast.nl uit Willemsoord, geboren in
Eemster exposeren in de Nicolaaskerk.
In de Pancratiuskerk exposeren Marieke Smink www.mariekesmink.nl uit
Zorgvlied en Marcia Timmermans www.marciartistic.nl uit Steenwijk.
De meeste kunstenaars zijn zo nu en dan aanwezig in de kerk.
Marcia Timmermans heeft de data waarop ze aanwezig is in de Pancratiuskerk
al van tevoren gepland, zie onder, met de tijden waarop ze een demonstratie
airbrushen zal geven. Een airbrush is een spuitpistool. Simpel gezegd kun je
met een airbrush verf en lucht met elkaar mengen.
Met deze techniek kun je makkelijk en snel grote oppervlakken voorzien van
verf. Marcia zal aanwezig zijn:
14 mei 13.00 - 16.00 uur (demo 15.00 uur); 17 mei 14.00 - 16.00 uur (demo
15.00 uur);
23 mei 14.00 - 16.00 uur (demo 15.00 uur); 25 mei 11.00 - 17.00 uur (demo
12.00 en 15.00 uur)
Wij wensen u veel plezier bij het bezoeken van de kerken en het bekijken van
de kunstwerken. Wie weet leidt dat ook tot verrassende ontmoetingen met
andere mensen. Wat zou het mooi zijn als het thema Elkaar verstaan dan ook
tot uiting komt!
De kerken zijn geopend van 13.00-17.00 uur

donderdag 14 mei (Hemelvaart)

zaterdag 16 mei

zondag 17 mei

zaterdag 23 mei

zondag 24 mei (1e Pinksterdag)

maandag 25 mei (2e Pinksterdag)
In de Pancratiuskerk in Diever zijn nog een aantal suppoosten nodig op 1¢ en
2¢ Pinksterdag zondag 24 en maandag 25 mei. Aanmelden kan bij Immy
Zuidema, via email: immy.zuidema@home.nl of 0521-590089

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Overzicht collecteopbrengsten 2025

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de collecteopbrengsten van
afgelopen jaar voor de CvK collectedoelen. We zijn blij met deze opbrengsten:
opbrengsten aanzienlijk hoger dan voorheen. Wanneer u nu het onderdeel
‘Geven’ in de HDD-app nog niet gebruikt: probeert u het eens. Even wennen,
maar dan werkt het erg plezierig. Vergelijkt u het maar met de aankoop van
collecte-munten, maar dan makkelijker! (Hebt u vragen hieromtrent: trek even
aan de bel bij een andere app-gebruiker, samen lukt het vast.)



Maandcollectes 2025 Bedrag Uitgangscollectes 2025 Bedrag

jan | Onderhoud piano/orgels 295,26

feb | Dagelijks onderhoud 265,35 | Kerkdienstgemist.nl 43,55

mrt | Energiegebruik 385,35

apr | Cantorij 360.05 | Intern .multireligieuze dienst 65,50

mei | Leiendak Nicolaaskerk 304,80

jun | KND/zondagsschool 313,25 | Jeugdwerk 76,35

jul PKN (oecumene, 318,30

pastoraat en jeugdwerk)

aug | Kerkdienst gemist 330.80 | Oogstdienst 49,00

sep | Bijzondere erediensten 356,55

okt | Inrichten kerkgebouw 299,21 | Lichtjesavond, Kerkkaarsen 82,90

nov | Koffie en thee 536,15

dec | Energiegebruik 488.10 | Kinderkerstfeest 53,80
€ 4253,17 € 371,10

Totale inkomsten collectes 2025: € 4624,27

Collectedoel mei

De collectes van de CvK in mei zijn bestemd voor de Kerkapp. Met uw bijdrage
ondersteunt u het beheer van de kerk-app en de uitbreiding met nieuwe
mogelijkheden. Hiermee hopen we nog meer gemeenteleden te gaan bereiken.
En dat er nog meer informatie tussen gemeenteleden via de kerk-app
uitgewisseld gaat worden.

Betaling abonnement kerkbode en Samenspraak

De komende maand zal het abonnementsbedrag van de kerkbladen
geincasseerd worden bij degenen die daarvoor toestemming hebben gegeven.
Hebt u die toestemming nog niet gegeven, wilt u dat dan aub overwegen?
Administratief scheelt het ons veel werk wanneer het automatisch kan! En u
kunt niet (meer) vergeten om het abonnementsgeld over te maken. (Voor de
goede orde: het abonnementsbedrag voor 2026 is €16,00 voor een gewoon
abonnement en €40,50 bij postverzending.)

Gebruik bankrekeningnummer

Wilt u uw Kkerkelijke bijdrage, abonnementsgeld kerkblad, bijdrage
Solidariteitskas, collectebijdrage svp overmaken naar NL94RABO0373718411
t.n.v. Hervormde gemeente Diever-Dwingeloo? Enkelen van u maken nog
gebruik van een oud bankrekeningnummer (van voor het samengaan), maar
dat wordt binnenkort opgeheven. Graag even uw controle!

George de Roo



VAN DE DIACONIE

Ultnodiging Verjaorsvesite 80 +

dinsdag 2 juni 2026 van 10 tot 12 uur in het

Jan Thijs Seinenhof

Bent u 80+, net jarig geweest of moet u nog jarig
worden?

De Diaconie van de Pancratiuskerk nodigt alle 80 jarigen
en ouder uit Diever en omgeving, om dit samen te vieren
in het Jan Thijs Seinenhof. Van harte welkom op onze
“Verjaorsvesite 80+”.

Het wordt een gezellige morgen met koffie en wat
lekkers en daarna een hapje en een drankje. Ter
verhoging van de feestelijkheid zullen Ds. Daan Bargerbos en Mw. Drs. Gerry
Kasper van de partij zijn en zorgen voor een gezellige omlijsting. ledereen is
welkom, niet alleen kerkleden maar alle oudere

Uiterste datum daarvoor is vrijdag 22 mei!

Aanmelden kan bij: Ina Grit 06 34863537 en Marjan lke 06 54995884

Jan Thijs Seinenhof — zaal Hofplein. Adres: De Wijert 59, Diever. (kies de glazen
deur rechts van hoofdingang)

Collecteren via GIVT
De afgelopen periode merken we dat er steeds minder gebruik wordt gemaakt
van collecteren via GIVT. Tegelijkertijd zien we dat vrijwel iedereen inmiddels
de kerk-app Donkey Mobile gebruikt voor het geven van bijdragen.
Daar zijn we als diaconie erg blij mee. Het gebruik van Donkey Mobile brengt
namelijk aanzienlijk lagere kosten met zich mee, waardoor er uiteindelijk meer
van uw gift terechtkomt op de juiste plek. We willen u dan ook hartelijk danken
voor het gebruik van deze app en uw betrokkenheid bij de collecte.
De jaarrekening van de diaconie over 2025 is inmiddels gereed.
Gemeenteleden die belangstelling hebben om deze in te zien, kunnen hiervoor
een afspraak maken met Marjan Ike (tel. 06 54995884). Zij is graag bereid om
de stukken toe te lichten.

Marjan lke



WERKGROEP BEZINNING EN INSPIRATIE

Een bijzondere meditatie begeleid door Esther de Vos

Op woensdag 13 mei vindt in de Pancratiuskerk te Diever een meditatieavond
plaats, begeleid door Esther de Vos, zangeres, muziektherapeut en cantor van
de PancratiusCantorij.

Esther: "We werken die avond met adem, lichaam en stem. In klankmeditaties
gebruiken we onze eigen stem als ingang voor verstilling en stemmen met onze
klank af op onszelf en op elkaar."

Je bent van harte welkom in onze mooie eeuwenoude kerk. We beginnen om
19.30 uur en het duurt ongeveer een uur. Na afloop is het mogelijk even na te
praten onder het genot van een kopje thee.

Als je interesse hebt kun je je opgeven bij:

Immy Zuidema telefoon: 0521 -590089 en mail: immy.zuidema@home.nl of bij
Jacomijn Coumou: telefoon: 0521-593919 en mail:
jacominacoumou@gmail.com Kosten: vrijwillige bijdrage

OPBRENGST COLLECTES

Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app.

Zondag Diaconie* | Kerkr. 3¢ col. [Doelen

29 maart € 136,30 | €103,70 D: diaconaal fonds
K: energie

4 april €117,30 D: voedselbank

5 april €143,60 | €102,10 | €57,50 [D: KiA Paascollecte
K: bijz. erediensten
K: proefplekken

12 april €131,60 | €112,50 D: Kick4life
K: bijz. erediensten

19 april €157,70 | € 159,50 D: Chagos
K: bijz. erediensten

* inclusief giften via de bankrekening.

U kunt de collectes voor de diaconie overmaken op de rekening van de
diaconie: Diac. Herv. gem. Diever-Dwingeloo NL55 RABO 0315 5616 96 onder
vermelding van “Collecte Diaconie”.

De bijdrage voor de kerkrentmeesters collecte kunt u overmaken op de
bankrekening van het college van kerkrentmeesters: CVK Herv. Gem. Diever-
Dwingeloo NL94 RABO 0373 7184 11 onder vermelding van “Collecte CVK”.
U kunt ook de nieuwe HDD kerk-app gebruiken. Onderin het schermpje in de
app vindt u het icoontje ‘geven’. De collectes worden aangegeven. Als u op de
rode omschrijving drukt, kunt u de uitgebreide tekst lezen. Natuurlijk kunt u uw
gift ook in de collectezak in de kerk geven.


mailto:immy.zuidema@home.nl
mailto:jacominacoumou@gmail.com

COLLECTEN

Zondag 3 mei: Vrijheid , Bevrijdingsdag, maar niet voor Myanmar

Op 5 mei vieren we dat wij al ruim 80 jaar in vrijheid leven. Veel mensen op
deze wereld leven in een situatie van oorlog of geweld. Daarom collecteren we
vandaag voor mensen die lijden onder het langdurige — en vaak vergeten —
conflict in Myanmar. Kerk in Actie steunt de organisatie Mae Tao Clinic (MTC)
die (medische) noodhulp, opvang en scholing biedt aan vluchtelingen in het
grensgebied van Myanmar en Thailand.

Zondag 3 mei: Uitgangscollecte: Kinderen in de Knel: Help kinderen in
Oekraine de oorlog door.

Door de jarenlange contacten met Oekraiense kerken kan Kerk in Actie hulp
bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en
psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraiense gezinnen
ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op
centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en
hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt
ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen
kunnen blijven leren.

Zondag 10 mei: 2¢ kans kleding Westerveld

De winkel in dorpshuis Over Entinghe in Dwingeloo, draait volledig op
vrijwilligers. Personeelskosten zijn er dus niet, maar er worden natuurlijk wel
andere kosten gemaakt, zoals de kosten om de winkel draaiende te houden, en
de huur. Naast kleding wordt er ook speelgoed aangeboden. Door veel
inwoners van Westerveld wordt speelgoed en bovenkleding gedoneerd, maar
ondergoed en bijvoorbeeld sokken moeten nieuw aangeschaft worden. Op hun
website www.kledingbankwesterveld.nl kunt u zien hoeveel verschillende
activiteiten 2ekans kleding ontwikkelt.

Zondag 17 mei: Darsilami

In Darsilami, Gambia, wonen meerdere bevolkingsgroepen samen, met ieder
hun eigen taal en cultuur. Er bestaat geen leerplicht. Het zes jaar durende lager
onderwijs is gratis, maar kinderen hebben wel een schooluniform nodig en
lesmateriaal, zoals schriften, pennen en potloden. De bedoeling van de
stichting is kleinschalige projecten te ondersteunen die direct ten goede komen
aan de lokale bevolking. Voor meer informatie kunt u terecht bij Greet
Oosterveld. Zij is sterk betrokken bij de projecten in Darsilami.

Zondag 24 mei: Cuba Kerk in Actie

In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en
goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken
leven eenzaam in schrijnende omstandigheden. Wanda Hernandez richtte een
pastoraal en diaconaal centrum op. Cubanen komen hier samen voor



liturgische cursussen, maar kijken ook om naar mensen in nood, bijvoorbeeld
via een gaarkeuken. Een groep vrijwilligers, waaronder ook jongeren, brengen
de meest kwetsbaren iedere week een voedzame warme maaltijd en bieden
gezelschap. Zo is dit centrum een baken van hoop en persoonlijke aandacht
die het zware leven van Cubanen verlicht.

Zondag 31 mei: Chagos

Ons gezamenlijke project met de Brug-Eskerk en de Kapel Leggelo. Een steeds
grotere groep dames in de Jozefkerk in Assen breit mutsjes en dekentjes voor
de pasgeboren baby’s die moeite hebben te overleven in de koude nachten.
Ook is het gezamenlijk breien een mooie plek om elkaar te ontmoeten. Het
Endulen ziekenhuis voor de duizenden Masai in Tanzania is volledig afhankelijk
van giften. Een prachtig doel voor deze kwetsbare mensen.

Internationale Kerkdiensten

Het werkgroepje voor de Internationale Kerkdiensten heeft besloten om de
Internationale dienst (gepland in juni) uit te stellen - het bleek dat in deze
periode afstemming over de Liturgie en wat er meer bij komt, aanzienlijk tijd
vergt. De nieuwe datum is vastgesteld op zondagmiddag 11 oktober, te houden
in de Brug-Es Kerk, van 14.00 tot 16.00 uur.

We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze Internationale dienst — zet
11 oktober alvast maar in je agenda! Ook via de kerk-apps houden we je op de
hoogte!

Nadere informatie of als je wilt meewerken aan de voorbereiding neem dan
contact op met Wim (06 21298150) en Willie Klaassen (06 13811649), en Maik
Tekelenburg (06 20183657)

Aandacht is essentieel

De ziekenhuizen en zorgcentra geven als gevolg van de wet op de privacy geen
informatie over opnames door. Ook krijgen we niet altijd bericht van voorspoed
of tegenslag bij mensen thuis. Toch willen we als kerk graag aandacht geven,
door middel van een kaart, een bloemetje of een bezoekje. En daarom vragen
we u of u zelf of via familie of buren opnames en ook heugelijke of verdrietige
gebeurtenissen bij u thuis of bij iemand in uw buurt, wilt doorgeven. Dit kan aan
ds. Daan Bargerbos of mw. Gerry Kasper en natuurlijk aan uw wijkhoofd of aan
een kerkenraadslid.

Kerkelijk afscheid
Voor een kerkelijk afscheid van een overledene, kunt u contact opnemen met
een van de volgende personen:

Ds. D. Bargerbos

Drs. Mw. G. Kasper-Holwerda

Mw. R.A. Mulder, mulder.annie@gmail.com, 06-51064884.


mailto:mulder.annie@gmail.com

Vervoer Diever-Dwingeloo

Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder
mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan
naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten, u

kunt bellen met Martha Pluim, mobiel 06 55255122.

AGENDA
2026
5 mei 13.30-14.30  Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk
6 mei 10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
6 mei 10.00-11.30 Dichter(s) bij de bijbel,
bij Peter en Hilly Huisman
8 mei 10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk
12 mei 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk
13 mei 19.30-20.30 Meditatieavond in de Pancratiuskerk, onder
begeleiding van Esther de Vos
14 mei 13.00-17.00 Feest van de Geest,
Pancratiuskerk en Nicolaaskerk
16/17 mei 13.00-17.00 Feest van de Geest,
Pancratiuskerk en Nicolaaskerk
19 mei 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk
20 mei 10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
22 mei 10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk
23/24/25 mei  13.00-17.00 Feest van de Geest,
Pancratiuskerk en Nicolaaskerk
26 mei 13.30-14.30  Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk
2 juni 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk

Koffiedrinken bij “De Brink”
Hartelijk welkom op zondag 10 mei 2026 bij het koffiedrinken na de dienst in
de Nicolaaskerk in het “Grand Café De Brink”, waar voor ons in de serre is
gereserveerd. We zijn steeds met een mooie groep mensen en het is erg
gezellig!

Coby en Jacomijn

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 27 mei 2026 inleveren bij email:

kerkblad@hervormddieverdwingeloo.nl
De volgende Samenspraak verschijnt op: 5 juni en 3 juli 2026.




Bijbelleesrooster

vrijdag
zaterdag

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

1 mei
2 mei

3 mei
4 mei
5 mei
6 mei
7 mei
8 mei
9 mei

10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
14 mei
15 mei
16 mei

17 mei
18 mei
19 mei
20 mei
21 mei
22 mei
23 mei

24 mei
25 mei
26 mei
27mei
28 mei
29 mei
30 mei

31 mei
1 juni
2 juni
3 juni
4 juni
5 juni
6 juni

Jesaja 45: 14-19
Jesaja 45: 20-25

Hebreeén 8: 1-6
Hebreeén 8: 7-13
Hebreeén 9: 1-14
Hebreeén 9: 15-26
Psalm 39

1 Petrus 2: 11-17
1 Petrus 2: 18-25

1 Petrus 3: 1-12

1 Petrus 3: 13-22
Hebreeén 10: 1-10
Hebreeén 10: 11-18
Hebreeén 10: 19-25
Hebreeén 10: 26-39
1 Petrus 4: 1-11

1 Petrus 4: 12-19

1 Petrus 5: 1-14
Psalm 47

Hebreeén 11: 1-12
Hebreeén 11: 13-22
Hebreeén 11: 23-40
Hebreeén 12: 1-13

Hebreeén 12: 14-29
Hebreeén 13: 1-16
Hebreeén 13: 17-24
Exodus 31: 18 - 32: 14
Exodus 32: 15-24
Exodus 32: 25-35
Exodus 33: 1-11

Exodus 33: 12-23
Exodus 34: 1-9
Exodus 34: 10-26
Exodus 34: 27-35
Mattheis 8: 2-13
Mattheus 8: 14-22
Matthedls 8: 23-34



